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WOORD VAN DE VOORZITTER

Spelen in het park

Begin dit jaar werden de plannen bekend voor een
nieuw ontwerp van de speeltuin in ons park. De
ontwerptekeningen zeiden ons niet zoveel, al schrokken
we wel van de beplantingsplannen. Daarover gingen we
direct in gesprek met de gemeente. Maar van de artist
impression-bordjes in het park schrokken we pas echt.
En met ons velen: onze mailbox ontplofte zowat.
Deze plannen pasten totaal niet bij het ontwerp van het
Wilhelminapark. Het beoogde graafwerk en ophoging
van de grond zou zeker een negatieve invloed hebben
op de bomen en struiken. Daarbij waren we ontevreden
over de manier waarop wij en omwonenden (niet) waren
betrokken bij de plannen.
Gelukkig is er een goede relatie tussen de stichting en
gemeente Utrecht. Er is geluisterd naar onze bezwaren
en die van omwonenden: de restauratieplannen werden
opgeschort. Inmiddels is een degelijk participatietraject
opgestart en hebben we er
vertrouwen in dat er een mooie en
veilige speeltuin gaat komen in het
park. Want het park is van iedereen,
ook voor spelende kinderen.

Michiel Wijn, voorzitter
stichting Wilhelminapark

WILHELMINAPARK co.

SPECTACULAIR EFFECT!
NIEUW MAAIBEHEER BERMEN

De gemeente Utrecht maait bermen op steeds meer plekken nog maar twee keer per
jaar, in plaats van één keer per week. In het Wilhelminapark doen we al sinds 2023
mee met deze trend. En dus worden de bermen van de Koningssloot nog maar twee keer
per jaar gemaaid als hooiland. Zo kan kort, soortenarm gazon veranderen in bloemrijk

grasland met veel soorten grassen en kruiden.

VROEGE VOGELWANDELING Q.

“Zondagmorgen, stipt 8.00 uur, sta ik met vijftien
mensen bij het beeld van Wilhelmina. De tjiftjaf roept
al luid zijn naam, nauwelijks te onderscheiden van het
‘fietspompje” van de koolmees. Dat legt Frank Koopman
uit, onze vogelexpert. In de verte roffelt een specht.
De grote bonte specht is een vaste bewoner van het
park. Dan het krijsen van de groene halsbandparkieten.
Een exoot, maar zingen? Ho maar.

We lopen een stukje en staan stil om te luisteren.
Boven alles uit horen we een prachtig, vrolijk
melodietje: een winterkoninkje. Wat een volume voor
zo'n kleintje. Ja daar, met zijn omhoogstaande staartje.
De zang van een roodborstje lijkt er een beetje op. In
de bosjes zingt een zwartkop, net een snelle merel.

Nu hoort Frank een boomklever, die had hij ons
beloofd. Maar: het blijkt een spreeuw. De grote imitator
van veel vogels. We zien een zanglijster op het gras.

In de verte zingen de merels. Hoog in de boom zien en
horen we nog een boomkruipertje, ook wel een ‘kbv-tje’
(klein, bruin vogeltje). Na het spotten, of alleen horen,
van zo'n zestien vogels zijn we weer terug bij het
beeld. Het was heel leerzaam. Nu op naar de koffie.”

Wil jij volgende keer ook mee op zo’n leerzame wandeling? Word dan Vriend van het

Een enthousiaste deelnemer ‘g Wilhelminapark. Vrienden ontvangen voor elke wandeling een uitnodiging per mail. =

We waren natuurlijk benieuwd hoe dit zou
uitpakken. Dit voorjaar hebben vrijwilligers
van onze stichting het noordelijk deel van
de berm tussen de Koningssloot en de
Promenade zorgvuldig geinventariseerd om
het resultaat van twee jaar hooilandbeheer
te meten.

In het vroege voorjaar vallen oosterse
sterhyacint, crocus en pinksterbloem op,
daarna bepalen fluitenkruid, boterbloem

en paardenbloem het beeld. Vanaf half

mei staan de grote ratelaars in bloei en

in juni laat de brede wespenorchis zijn
bloemen zien. En tussen al dat moois staan
verschillende soorten grassen. Het resultaat
is ver boven verwachting: maar liefst 73
soorten planten op een stuk berm van
ongeveer 150 meter lang.

(" COLUMN
HET PARK EN IK

Voordat mijn vader met pensioen ging,

werkte hij op een advocatenkantoor aan het

Wilhelminapark. In zijn kamer op de soort

van tweede verdieping had hij onder andere

een heel groot vierkant bureau waar hij zijn

advocatenzaken aan deed, een bonsaiboompje

en een originele 18e-eeuwse print van een

houtsnede van de Japanse kunstenaar Hiroshige.

Uit het raam was een uitzicht op het bladerdek

van de bomen van het park.

Een aantal jaar geleden was ik met mijn vrouw

tijdens een herfstvakantie in het Japanse

plaatsje Ise, waar we een tempel bezochten

in een lommerijke omgeving met soortgelijke

bomen en prachtige bladeren in allerlei
gradaties, van geel tot
vuurrood. Daar, aan de
andere kant van de wereld,
moest ik vooral denken aan
het Wilhelminapark.

Pepijn Lanen
Schrijver, rapper,
podcastmaker




gen boom uitgelics
DE JUDASBOOM

CERCIS SILIQUASTRUM

Tijdens de

windhoos van
januari 2018 waaiden diverse bomen in
het park om. Onder meer een grote berk
voor de brug bij de ingang van het park
vanaf de Burgemeester Reigerstraat. Op
die plek is eind 2018 een Judasboom
geplant, bedoeld als eyecatcher. De
boom bloeit rond eind april, nog voor
het blad verschijnt, spectaculair met
volle trossen paarsroze bloemen. De
bloemen zitten soms zelfs ook op de
stam. Over de naam van de boom doen
meerdere verhalen de ronde. Zo zou hij
genoemd zijn naar Judas, die zich eraan
zou hebben verhangen nadat hij Jezus
had verraden. Maar waarschijnlijk is de
naam afgeleid van het gebied Judea,
waar de soort veel voorkomt.
Helaas deed de boom het de afgelopen
jaren minder goed dan verwacht. De
standplaats heeft een zandige bodem
en daarom is besloten de groeiplaats
te verbeteren. Rond de stam zijn begin
dit jaar tien grote gaten geboord, die

gevuld werden met goede bomengrond.
Daarna is een ruime boomspiegel
vrijgemaakt van gras en bedekt met
beschimmelde takjes (mulch). De
boomspiegel droogt zo minder snel

uit en de schimmels zijn goed voor de
boomwortels. En het werkte, de boom
bloeide dit voorjaar prachtig!

IN MEMORIAM: LUCAS VERHEUL

‘Pak je camera en leg de magie van “Ik loop bijna dagelijks met mijn camera

het Wilhelminapark vast!” Die oproep
deden wij in de vorige editie van

Nieuws uit het Park. We ontvingen 25
schitterende inzendingen. De winnende
foto? Een adembenemend herfstbeeld
van de tulpenboom, gemaakt door Diny
Hantelmann. De jury was onder de
indruk van de uitgekiende compositie en
de prachtige warme kleuren.

“Elke dag ontdek ik

o ° )
lets nieuws

Winnares van de fotowedstrijd Diny
Hantelmann loopt regelmatig een
rondje door het Wilhelminapark.

“Tk noem het park mijn achtertuin. Ik
heb altijd mijn mobiel op zak, op zoek

naar mooie plaatjes. Bijna altijd kom ik

met een mooie sfeerfoto thuis, of het
nu voorjaar, zomer, herfst of winter is.
Ik zie en hoor altijd wat nieuws. Het
roffelen van een specht op de boom,
schaatsers op de vijver. Geluk heb ik
als de aalscholvers hun veren drogen,
vleugels wijd en kop naar boven.

Elke dag ontdek ik weer nieuwe plekjes.

Dan sta ik weer verbaasd bij een
tulpen- of vaantjesboom, of ik ga op
een bankje zitten en laat alles over
mij heen komen, geuren, kleuren en
geluiden.”

door het Wilhelminapark”, vertelt Diny,
83 jaar. “Opkijkend naar de zon, zag ik
de schitterende kroon van deze boom.
Als een goudgele waaier boven mijn
hoofd, adembenemend.”

Diny, van harte gefeliciteerd! Jouw
prachtige herfstfoto schittert in deze
zomereditie.

m aan het Wilhelminapark f
‘ Het park strooit confetti. \
‘ Een regenboog van kleuren

‘ herhaalt zich in de fontein.
Parels van dauw

‘ Een palet van tonen, geel en

rood tegen het hemelsblauw.
Wat een rijkdom. Tot gauw!

o

Op 8 februari is onze zeer gewaardeerde penningmeester Lucas Verheul

overleden. Vanaf maart 2023 maakte Lucas als penningmeester deel
uit van het bestuur van de stichting. Met grote liefde voor het park,
enthousiasme en accuratesse vervulde Lucas deze rol. Wij missen Lucas
ten zeerste en wensen zijn naasten veel sterkte.

SAPPHO

Sappho was een Griekse dichteres
die + 600 v. Chr. woonde en
werkte op Lesbos. Over haar
leven is weinig bekend en veel
gespeculeerd. Ze zou zelfmoord
gepleegd hebben omdat Phaon
haar liefde niet beantwoordde.
Phaon was een jongeman die
door Aphrodite wegens bewezen
diensten uitzonderlijk mooi was
geworden. Ook zou ze getrouwd
zijn geweest en een dochter
hebben gehad. Wat eveneens kan,

had, meisjes over wie ze dichtte
en met wie ze hartstochtelijke
vriendschappen sloot.

In het Hogelandse Park staat,

op een hoge sokkel, een groot
beeld van haar, gemaakt door de
Franse beeldhouwer Emile-Antoine
Bourdelle (1861-1929). Hij beeldt
haar af als een krachtige vrouw in
een lieflijke pose, gebogen over

is dat ze een internaat voor meisjes

EMILE-ANTOINE BOURDELLE, 1957

haar lier, het symbool van haar
lyrische poézie. Van speculaties
over haar geaardheid houdt hij zich
verre, zo lijkt het. Maar wie om het
beeld heen loopt en beter kijkt,
ziet een subtiele verwijzing.

WORD VRIEND!

Gaat het openbaar groen jou ook
aan het hart? Word vriend van
het Wilhelminapark en steun de

stichting die de belangen
behartigt van het park en van de
omringende wijken.

Donaties aan stichting Wilhelminapark

zijn zeer welkom! Dat kan op
NL25 INGB 0006 5470 70.

Je bent al vriend vanaf € 75 per jaar.

Ga naar www.wilhelminapark.com en klik op

‘word vriend’. Of stuur een mailtje naar
communicatie@wilhelminapark.com.

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de
Stichting Wilhelminapark.
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Oplage 6.500 exemplaren.
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